
Bonifatiuskerk Vries
21 september 2025
voorganger: Jasper van der Horst

thema: ‘Als je vrede wilt’

Woord van welkom

Lied: 216 (Dit is een morgen als ooit de eerste)

Openingswoorden
vg.: Samen gekomen op deze plaats
van dichtbij of ver weg
vertrouwd of voor het eerst

allen: Kom, Heilige Geest

vg.: Samen gekomen op deze plaats
waar velen ons voorgingen
bekend en onbekend
in lange jaren en eeuwen

allen: Kom, Heilige Geest

vg.: Samen gekomen op deze plaats
niet wetende wat we delen
niet zeker, wellicht, waarom we hier zijn
niet in staat te grijpen wat ons overstijgt

allen: Kom, Heilige Geest

vg.: Om deuren te openen
verbinding te maken
wakker te maken wat in ons is

allen: Kom Heilige Geest
Ontmoet ons op deze plaats

Inleiding, stilte, gebed
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Lied: De herfst verspreidt haar lome pracht
(melodie: LB 326: Van ver, van oudsher aangereikt)

1 De herfst verspreidt haar lome pracht.
In morgenlicht wordt kleur verzacht.
De aarde weeft zich in het kleed,
van leven dat van zegen weet.

2 De zegen rust nu op het veld.
De bloesem heeft zich afgemeld.
De oogst geoogst vult nu de schuur,
tot levenskracht voor dag en uur.

3 Voor kracht van leven, dank zij Haar,
die woont in stenen en in stem,
de bron is van mijn licht en lied,
is het, dat ik God hulde bied.

Gedicht

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Lied: 421 (Vrede voor jou)

Inleiding op het thema

Lezing: Amos 8

Luisteren naar een lied: Stel je voor (Jan Rot)

Stel je voor: de hemel
Bestaat alleen uit lucht
Vrijheid van godsdienst
Religie is een vlucht
En stel je voor, wij mensen
Gaan voor hier en nu

Stel je voor: geen grenzen
Geen volk en vaderland
Dan is er ook geen vijand
Dan kun je hand in hand
Ja, stel je voor, wij mensen
Vrolijk naast elkaar

Zweer jij bij realisme
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Nou dan sta je niet alleen
Maar hou mij vrij van cynisme
Elke dromer is er een

En stel je voor een wereld
Zonder bezit of geld
Als arm en rijk gelijk zijn
Is iedereen een held
Ja, stel je voor wij mensen
Kiezen voor elkaar

Zweer jij bij realisme
Nou dan sta je niet alleen
Maar hou mij vrij van cynisme
Elke dromer is er een

Lezing: een tekst over vrede van Jan Durk Tuinier (Tekenen voor vrede)

Lied: 1013 (Als alle mensen vogels dromen)

Overdenking

Muzikaal intermezzo

Gebeden, stilte, Onze Vader
…

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit,
in eeuwigheid. 
Amen.

Mededelingen en collecte
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Lied: 1014: 1,2,3,4 (Geef vrede door van hand tot hand)

Uitzending en zegen

Lied: 810 (Ga)
voorganger 1x, daarna allen 2x
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